
    Oma en Max 

 

    Het jongetje en zijn oma zijn in een kerk. 

    Het jongetje heet Max. 

    Ze steken samen een kaarsje aan, omdat opa pas is  

    overleden. 

    Ze zijn dus een beetje verdrietig. 

    Ik vind het zo jammer dat hij is overleden, zegt Max.  

    Oma antwoordt: Ik vind het ook heel jammer.  

    Weet je wat we doen? 

    We gaan naar huis voor een lekker kopje thee.  

    Wat voor thee wil je Max?  

    Aardbeienthee, zegt Max. 

    Wil je een koekje erbij?, vraagt oma. 

    En …. ze leefden nog lang en gelukkig. 
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